
Lieve ……. , (Sinterklaasgedicht voor een dame) 

 

Dit gedicht, mijn lief, is voor jou, 

omdat ik tot in de maneschijn van je hou. 

Geen gedicht van de Sint, 

maar wel van iemand die jou de mooiste en de lekkerste vindt. 

 

Ik hou van je lach, je lippen en je billen, 

van je plagerijen, je humor en je grillen. 

 

Ik houd van onze momenten samen, 

speels, intiem, onze warme lichamen 

 

Met jou de liefde bedrijven is een feest. 

Sexy en opwindend ben je nog steeds. 

 

Ik wil graag samen met jou blijven fantaseren, 

blijven lachen en experimenteren. 

 

Samen de passie blijven beleven, 

voor een fijn en gelukkig liefdesleven. 

 

Niet inslapen of maar doorrazen, 

maar samen genieten van elke levensfase. 

 

Je bent mijn grote liefde en mooie minnares, 

mijn sexy muze en sprookjesprinses. 

 

Ik wil je zoenen en strelen, 

je laten genieten en met je spelen. 

 

Je opwinding schaamteloos zien groeien, 

met je vrijen en met je stoeien. 

 

Ik wil nieuwe pikante avonturen met je beleven. 

En daarvoor wil ik je dit cadeau geven. 

 

Met veel liefde uitgezocht, 

en bij De Paarse Keizerin gekocht. 

 

Liefs, 
 

www.depaarsekeizerin.nl 


