
Lieve ……, (Sinterklaas gedicht voor een man) 

 

Voor jou alleen is dit gedicht mijn lief, 

In plaats van een geschreven liefdesbrief. 

 

Je bent de grote liefde in mijn leven, 

mijn rots die mij tegelijkertijd doet zweven. 

 

Ik hou van je kracht en je energie, 

van je vuur, je hartstocht en onze chemie. 

 

Nog steeds kan je mij met je blik betoveren, 

met je sexy lach veroveren. 

 

Ik hou van je handen op mijn lichaam, 

soms krachtig en onstuimig , soms zacht en behoedzaam. 

 

Na vele jaren samen is het vuur nog niet gedoofd, 

je zit diep in mijn hart, mijn ziel en mijn hoofd. 

 

Lust en passie zijn niet verdwenen, 

je bent en blijft voor mij die ene. 

 

En ook de hele toekomst wil ik met je delen, 

lief, leed, dromen en het seksuele. 

Samen het avontuur blijven aangaan, 

blijven vernieuwen en niet stilstaan. 

 

Grenzen verkennen en ontdekken, 

en elkaar er bij blijven betrekken. 

 

Samen genieten van al het moois in het leven, 

onze bijzondere liefde nooit opgeven. 

 

Liefdevol en gepassioneerd beminnen, 

elkaar verrassen en nieuws blijven verzinnen. 

 

Dit cadeau is niet van de Sint, 

maar van degene die jou zo bemint. 

 

Om onze liefde te vieren, 

en om elkaar ultiem te plezieren. 

Liefs, 


